
CAPELLE IN HET VERLEDEN

Op deze foto van Kees Grandia staat de jachthaven die is aangelegd bij de woningen aan
de Bakboord. Deze binnenhaven was ooit een palenhaven. Sleepboten voerden vanuit
Rotterdam houtvlotten aan die hier werden afgemeerd. Het hout kon hier verder zijn sap
verliezen. Waardoor het na het zagen minder last zou hebben van kromtrekken. Het was
het bedrijf van Ypema en daarvoor van Seinstra. Zij verkochten de palen aan
houtbedrijven. Wil van Kooij-Seinstra, dochter van de vroegere eigenaar vertelt dat het
bedrijf met kantoor/woonhuis vroeger heel geïsoleerd lag. De Groenedijk was letterlijk
een groene dijk met een onverhard fietspad. Er was geen elektriciteit. Voor het drinkwater
was er een regentank waaruit gepompt werd. Schoonmaken gebeurde met water uit de
rivier. In de palenhaven werd door de dorpsjeugd gezwommen. Om dat gebruik te stoppen
hebben de huidige bewoners de bordjes verboden toegang geplaatst.
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